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NOBLESSE OBLIGE

met het energieke optimisme dat de periode van de wederopbouw kenmerkt,
krijgt ook Quisque een nieuwe impuls. Maar hierover later meer. Het eerste dat
de broeders te doen stond, was het inhalen van de gemiste festiviteiten bij het
eeuwfeest van 1941.

XXI¢Lustrum (1946)

Op woensdag 19 juni 1946 wordt, ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan
van Quisque, het eeuwfeest alsnog gevierd. Om twee uur ’s middags worden
de broeders verwelkomd op het Centraal Station van Leiden. Speciaal voor
deze gelegenheid worden de wachtkamers op het station gereserveerd, waar-
aan een brief van de Hoofdstationchef herinnert.®® In een feestelijke stoet trekt
het gezelschap vervolgens op naar het Academiegebouw, waar de aanwezigen
in het Groot Auditorium officieel verwelkomd worden door de praeses van de
Lustrumcommissie, en de praeses van het Collegium, P.C. Brinkerink. Ondanks
een officieel verzoekschrift aan de curatoren van het Academiegebouw, wordt
het Quisque niet toegestaan de QSV-vlag aan de toren van het Academiegebouw

door dr. G.W. Oberman. Tenslotte houdt de praeses, Brinkerink, een verhande-

ling over: ‘R. Niebuhr, Nature and Destiny of Man’.
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